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KERKDIENSTEN

Zondag 2 november

Zondag 9 november

Zondag 16 november

Zondag 23 november

Zondag 30 november
1ste Advent

Zondag 7 december
2de Advent

Hervormd Diever-Dwingeloo

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos
Gedachtenisdienst

m.m.v. de PancratiusCantorij
Dienst in Diever

Mw. A. van der Bunt
Dienst in Dwingeloo

Taize dienst
m.m.v. gemeenteleden
Dienst in Diever

Ds. D. Bargerbos
Gedachtenisdienst

m.m.v. de PancratiusCantorij
Dienst in Dwingeloo

Ds. D. Bargerbos
Dienst in Diever

Ds. E. Eefting uit Groningen
Dienst in Dwingeloo

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl



GEZAMENLIJKE NIEUWS

Een kerstgroet vol aandacht

Rond Kerst willen we als kerken van Diever en Dwingeloo graag iets betekenen
voor mensen om ons heen.

We denken aan wie zich soms eenzaam voelt, aan wie ziek is of het moeilijk
heeft, of gewoon een steuntje in de rug kan gebruiken.

Een kleine attentie kan zoveel zeggen:

“We denken aan u.”
“U bent niet vergeten.”
“U bent waardevol.”

Kent u iemand die zo’n kerstgroet verdient en iets van warmte en vrede mag
ervaren, als blijk van medeleven, bemoediging of gewoon om te laten weten dat
er aan hem of haar gedacht wordt?

Geef zijn of haar naam en adres dan voér 20 november door.

Wij zorgen ervoor dat de attenties, als klein gebaar met een warme groet, in
december worden bezorgd, namens de kerken van Diever en Dwingeloo.
Zo brengen we samen een beetje warmte en licht bij elkaar in deze donkere
dagen.

Naam en adres doorgeven voor 20 november aan:
diaconie@kruiskerkdiever.nl
diaconie@brugeskerk.nl
riekjekerssies@gmail.com
diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl
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HERVORMDE GEMEENTE

In de omgang De zon

Breng eens een zonnetje onder de mensen.

Een blij gezicht te zien doet je toch goed!

Vervul zo nu en dan de liefste wensen.

Het spreekwoord zegt ‘wie goed doet goed ontmoet..

Het aloude liedje van Bob Scholte had zomaar gezongen kunnen zijn door
Jakob. In Genesis 32 horen we van de worsteling die Jakob heeft in de Jabbok.
Eerst is helemaal niet duidelijk met wie hij vecht. De verteller laat met opzet
geen enkele naam horen, en je moet als hoorder goed opletten om te beseffen
wie wie is. De ene keer betreft het Jakob, de andere keer zijn tegenstrever. Het
is of ook wij met opzet in het donker worden gehouden: in het nachtgevecht
zien we niet wie boven ligt of onder.

Jakob’s naam betekent hij licht de hiel. Toen zijn net iets oudere tweelingbroer
Ezau eens honger had, en Jakob lekkere soep had gemaakt, verkocht Jakob
aan zijn broer die soep voor het eerstgeboorterecht (dat aan Ezau
toebehoorde). Dat interesseerde Ezau allemaal bitter weinig. Wat hem echter
zwaar viel was de latere diefstal door Jakob van de zegen voor de
eerstgeborene. Daar had Jakob - met behulp van zijn moeder — zijn blinde
vader een loer gedraaid. Hij zei tegen z'n vader ‘Mijn naam is Ezau’, en
ontfutselde hem zo de zegen. Voor die list stond Ezau hem nu naar het leven.
Jakob vluchtte het land uit, en dan horen we in Gen. 28:11 : ‘Op zijn tocht kwam
hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan’.

Jakob heeft jaren bij zijn oom Laban gewerkt en gewoond. Als hij tenslotte weer
terugkomt, vreest hij de bloeddorstige wraak van zijn broer Ezau. Ongetwijfeld
heeft hij gedacht met hém te vechten daar in de Jabbok. Opnieuw speelt de
zegen een belangrijke rol. De tegenstander vraagt hem: ‘wat is je naam?’ Daar
spreekt hij dan voor de allereerste keer zijn eigen naam uit: ‘Jakob’. ‘Niet langer
zal jouw naam ‘Jakob’ zijn, maar ‘Israél’, want je hebt gevochten tegen mensen
en tegen God. Zijn nieuwe naam betekent ‘strijder met God’. En juist daar (Gen.
32:32) horen we ‘Zodra hij bij Peniél was overgestoken, zag hij de zon
opkomen’.

Heel het leven van Jakob als banneling is getekend als een leven in duisternis.
In Gen. 28:11 ging de zon onder, en pas in Gen. 32:32 gaat de zon weer op.
Die meldingen lijken zo onopvallende sfeermakertjes in het verhaal, maar zijn
van groot belang. Niet voor niets bij de plaats Peniél, die naam betekent
‘Aangezicht van God’.



Het is een spel met woorden waarin de naam, de zegen en het licht (de zon)
een cruciale rol spelen. Woorden die we ook horen in de door de priester Adron
gesproken zegen (Numeri 6:24-26) — bekend van het slot van vele zondagse
vieringen:

De Heer zegen u en behoede u,

de Heer zoe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,

de Heer verheffe zijn aangezicht over u allen en geve u vrede.
En Jakob zingt voortaan ‘Breng eens een zonnetje ... Wie goed doet, goed
ontmoet!’

Daan Bargerbos

Bij de komende diensten

Onderstaande lezingen zijn door de Raad van Kerken aangedragen en
opgenomen in het Oecumenisch Leesrooster.

Overigens zal ik op 2 en op 23 november waarschijnlijk andere teksten kiezen
in verband met het noemen van de namen van de overleden gemeenteleden.
We naderen de laatste zondag van het jaar, 23 november.
Daarna begint een nieuw kerkelijk jaar met de adventsweken en gaan we
alweer op weg naar Kerst. Meer daarover in het volgende kerkblad.

Zondag 2 november 2025, 7¢ van de herfst, kleur: Wit
Genesis 12,1-8, Psalm 32, Lucas 19,1-10.

Zondag 9 november 2025, 8¢ van de herfst, kleur: Groen
Jesaja 1,18-26, Psalm 17, Lucas 19,41-48.

Zondag 16 november 2025 9°¢ van de herfst, kleur: Groen
Exodus 3,1-15, Psalm 98, Lucas 20,27-38.

Zondag 23 november 2025 10¢ van de herfst Kleur: Wit
Maleachi 3,19-24, Psalm 46, Lucas 21,5-19.

Gedachtenisdiensten 2 en 23 november

In Diever zijn we gewend om op de zondag het dichtst bij Allerheiligen de
gedachtenisdienst te vieren;

in Dwingeloo zijn we gewend om dit te doen op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, dat is de zondag vo6r de 1° Advent.

In deze diensten bidden we als gemeente voor ieder die een geliefd mens
moest missen door de dood. We noemen in de dienst van 2 november de
gemeenteleden uit Diever e.o., in de dienst van 23 november de
gemeenteleden uit Dwingeloo e.o. die het afgelopen jaar zijn overleden.
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Wij willen hiermee niet hun dood gedenken, maar hun leven. Alles wat zij
mochten betekenen tijdens hun leven ligt besloten in hun naam. Wij noemen
hun naam in het geloof dat mensen in leven en sterven geborgen zijn bij God,
de Eeuwige, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis van onze namen.

In deze dienst wordt er telkens na het noemen van de naam een kaars
aangestoken. Familieleden en gemeenteleden worden uitgenodigd deze kaars
te ontsteken aan de paaskaars. Zo wordt zichtbaar dat Gods licht ook schijnt
over de schaduw van de dood. Deze kaars kan na afloop mee naar huis worden
genomen.

De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag of men verwacht
te komen en met hoeveel personen.
Aan deze diensten werkt de PancratiusCantorij mee.

Taizé viering op zondag 16 november om 10 uur in de Pancratiuskerk in
Diever

Ergens in het landschap van het stille platteland van Oost-Frankrijk ligt het dorp
Taizé. In Taizé leeft een oecumenische kloostergemeenschap die jaarlijks
duizenden jongeren uit de hele wereld aantrekt voor ontmoeting met elkaar en
de broeders. Drie keer per dag komen ze in stiltevieringen bij elkaar. De
eenvoud en stijl van de vieringen is zo indrukwekkend dat ze over heel de
wereld navolging heeft gevonden, zoals we ook zondagochtend 16 november
a.s. in de Pancratiuskerk in Diever gaan doen. Ons thema die ochtend is “het
Licht overwint het duister”. De liederen zijn heel kort en worden vele malen
herhaald. Er wordt zacht begonnen met gitaar en dwarsfluit, daarna zet het
orgel in en een aantal mensen beginnen met zingen. Doordat de melodieén
eenvoudig zijn kan vervolgens iedere aanwezige meezingen. Door herhaling
van de liederen ontstaat er in de kerkruimte een rustige en meditatieve sfeer.
Deze sfeer helpt je, zeggen de monniken, gaandeweg iets van “de vreugde van
de hemel op aarde” te ervaren, iets heiligs en goeds, iets van Hogerhand, dat
je “aanraakt”.

In de viering wordt veel gezongen, afgewisseld met korte inspirerende teksten
en stiltes. Een groepje is enthousiast bezig met de voorbereiding van de viering.
ledereen is van harte welkom.

Voorbereidingsgroep: Jacomijn, Geert, Gerrit, Hendrik en Immy

Eindejaars-zangdienst, 28 december, 10.00 uur in de Nicolaaskerk

Op zondag 28 december is er geen voorganger. Net als vorig jaar, op 29
december, maken we er met elkaar weer een mooie eindejaars-zangdienst van,
meét koffie en iets lekkers. Naast orgelspel zullen er muzikale bijdragen zijn en
voor deze bijzondere dienst mag u liederen doorgeven! Of ze allemaal



gezongen gaan worden, kunnen we natuurlijk niet garanderen — wie weet
moeten we keuzes maken uit de vele opgaven.

U kunt uw liederen voor 1 december doorgeven aan Annie Mulder,
mulder.annie@gmail.com of 06-51064884. Tot ziens bij deze mooie dienst!

VAN DE KERKENRAAD

Na een woord van welkom door de voorzitter opende ds. Daan Bargerbos de
vergadering met het gedicht ‘Heer geef ons de Moed’ (naar een gebed uit het
Katholisches Gesangbuch der deutschsprachigen Schweiz) uit de Pax
vredeskrant van dit jaar. Aansluitend werd de nieuwe samenstelling van het
moderamen voorgelegd aan de kerkenraad. De plek van Roelof Bolding, die
afscheid heeft genomen als ambtsdrager, wordt niet opgevuld. George de Roo
zal de functie van vicevoorzitter op zich nemen. Het voorstel werd aangenomen.
Vervolgens gaf Gerry Kasper-Holwerda een toelichting bij het proces ‘veilige
kerk’ en de aanstelling van drie vertrouwenspersonen, twee vrouwen en een
man, door de gezamenlike kerken in de regio Westerveld. Hun
contactgegevens zijn binnenkort te vinden op de website van onze kerk. De
penningmeesters van de diaconie en van de kerkrentmeesters presenteerden
de begrotingen voor het komende jaar, met instemming van de kerkenraad. Een
toelichting vindt u in dit kerkblad.

U heeft het ongetwijfeld gehoord: ‘the Passion’ komt naar Dwingeloo! Een
groots muzikaal paasevenement, wat op verschillende locaties zal worden
opgenomen en zich vooral zal afspelen op en rond de Brink. In de Stille Week,
op Witte Donderdag. Op uitnodiging van de classis Groningen-Drenthe komen
binnenkort alle Westerveldse kerken bijeen voor overleg over de impact van
‘the Passion’ en het codrdineren van eventuele gezamenlijke activiteiten. Heeft
u de kerk-app van onze gemeente al geinstalleerd? Via de app ziet u alle
groepen die actief zijn in onze kerk en contactgegevens van gemeenteleden.
De app is gebruikersvriendelijk en heel handig voor bijvoorbeeld het raadplegen
van de agenda. Daarin vindt u het kerkdienstenrooster en een overzicht van
doordeweekse activiteiten. Enge de Jonge besloot de vergadering met het
lezen van onderstaand gebed van Kees Harte.

Peter Sminia, scriba.

Ik hoop op mensen die bergen verzetten,

die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico’s nemen,

vol blijven houden met het geloof van een kind.

Ik bid om mensen die dingen beginnen,

waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan,
niet willen weten van water in de wijn.
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Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,

die van tevoren niet vragen hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven douwen:

van doe het maar wel en kijk maar niet om.

Ik bid om het beste van vandaag en van morgen.
Ik bid om het mooiste waar ik van hou.

Ik zoek naar het maximum wat er nog inzit,

in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

(Kees Harte, naar een lied van Paul van Vliet).
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Toelichting begroting 2026 Hervormde Gemeente Diever Dwingeloo

In 2026 verwachten we in financiéle zin opnieuw een rustig jaar. Er zijn geen
bijzondere uitgaven voorzien. In 2026 gaan we wel ons best doen om qua
automatisering een stap vooruit te komen. Wellicht twee stappen zelfs!
Enerzijds door de introductie van een eigen app in onze gemeente, bedoeld om
de onderlinge communicatie te versterken. Anderzijds door het gaan gebruiken
van Scipio Online, waardoor we een directer zicht gaan krijgen op onze
inkomsten. Dat laatste is belangrijk, omdat we graag meer grip willen krijgen op
het financiéle tekort wat nu al meerdere jaren bestaat.

Samen met de ondersteunende Stichtingen uit Diever en Dwingeloo zijn we in
gesprek hoe we onze kerken meer toekomstproof kunnen maken.
Toekomstproof betekent in deze meer geschikt voor een breder gebruik in onze
dorpen en zo mogelijk met minder energiekosten.

Met een commissie van financieel deskundigen zijn we in gesprek hoe we ons
vermogen meer voor ons kunnen laten werken. En tenslotte zijn we ook in nauw
contact met de colleges van kerkrentmeesters van naburige gemeentes, die
met eenzelfde problematiek te kampen hebben.

Het zal u niet verbazen dat het CvK naarstig op zoek is naar versterking, één of
twee paar handen erbij zou zeer welkom zijn! En anders dan u misschien denkt:
we zijn niet persé op zoek naar bankiers, maar vooral naar orgeldraaiers:
mensen die op een plezierige manier er aan willen bijdragen dat onze gemeente
muziek kan blijven maken. (Letterlijk en figuurlijk!)

Een ieder die meer wil weten over de begroting is welkom om deze bij de
penningmeester thuis te komen inzien. Meldt u zich dan svp van te voren even!

Collectedoel november

Uw bijdrage voor de kerk is deze maand bestemd voor het schenken van koffie
en thee na de dienst en bij bijzondere gelegenheden. Hiermee versterken we
de betrokkenheid tussen gemeenteleden onderling en met onze gasten.



Even een check...

Het jaar is weer bijna om, misschien wilt u even controleren of u uw kerkelijke
bijdrage, het abonnement op de kerkbode en uw bijdrage aan de solidariteitskas
al hebt overgemaakt? Het zou fijn zijn om helemaal ‘bij’ te zijn eind van dit jaar.
Misschien is het ook een goed moment om u te laten informeren over de
mogelijkheid van een periodieke schenking? In dat geval krijgt u een korting op
de door u te betalen inkomstenbelasting.

George de Roo
VAN DE DIACONIE

De diaconie heeft de begroting voor 2026 klaar.
Goed nieuws: er is ook dit jaar weer geld voor het project Ontmoeting. Gerry
Kasper, onze kerkelijk werker, gaat weer op bezoek bij mensen. Ook blijven
natuurlik de Groet en Ontmoet koffieochtenden in Diever en Dwingeloo
doorgaan. En we organiseren weer verjaarsvisites in Diever en Dwingeloo voor
80-plussers.
Zoals u gewend bent, zorgen we ook dit jaar weer voor de bloemen in de kerk.
En voor bloemen bij bezoeken van ouderlingen aan jarigen en zieke
gemeenteleden.
Zoals altijd regelt de diaconie de collectes. We maken een rooster, tellen het
geld en sturen het naar goede doelen.
Wilt u de hele begroting zien? Vraag het aan een van de diakenen. We geven
u graag uitleg.

Marjan lke tel. 0654995884

WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE

Activiteiten van de werkgroep bezinning en inspiratie
Elke tweede woensdagavond van de maand is er weer een
meditatiebijeenkomst. De volgende meditatieavonden zijn op:
Woensdag 12 november om 19.30 uur in de Nicolaaskerk
Woensdag 14 januari om 19.30 uur in de Nicolaaskerk
Woensdag 11 februari om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, een
meditatie met klankschalen begeleid door Hennie Zoer
Woensdag 11 maart om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, met
loopmeditatie
Woensdag 8 april om 19.30 uur in de Pancratiuskerk.
De meditatie duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te
praten onder het genot van een kopje thee.
ledereen die behoefte heeft aan stilte — of een poosje stil wil zijn in één van
onze mooie eeuwenoude kerken — is van harte welkom.
Wij nodigen je van harte uit. Als je interesse hebt kun je je opgeven bij:
Immy Zuidema telefoon: 0521 -590089 en mail: immy.zuidema@home.nl
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of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en mail:
jacominacoumou@gmail.com

BIJZONDERE JUBILARISSEN

Organisten in de schijnwerpers

Op zondagmiddag 12 oktober vond een bijzondere eredienst plaats in de
historische Pancratiuskerk te Diever. Dit
was ter gelegenheid van drie
jubilarissen; Harro Kraal, Geert Jan
Pottjewijd en Jans Vrieling; de drie
vaste organisten van de Hervormde
Gemeente Diever Dwingeloo (PKN). Zij
verzorgen al jarenlang de
orgelbegeleiding van gemeentezang en
cantorij, geven prachtige muzikale
intermezzo’s en leveren bijdragen aan
bijzondere diensten. Zij zijn het die de
monumentale orgels, het van Oeckelen-
orgel (uit 1882) in de Pancratiuskerk en
het Van Gelder-orgel (uit 1886) in de
Dwingelse Nicolaaskerk tot leven weten
te brengen met hun sprankelende en
soms betoverende orgelspel. Daar zij
alle drie al meer dan 50 (!!) jaar het
kerkorgel bespelen, werden zij tijdens
deze feestelijke middagdienst

gezamenlijk in het zonnetje gezet.

Ook met dit organistenjubileum konden de aanwezigen genieten van hun
muzikale talenten en luisteren naar een door hen zelf uitgekozen muziekstuk.
Zo vertolkte Harro Kraal de Aria uit de Goldbergvariaties (BWV 988) en enkele
variaties daarop. Jans Vrieling bracht de eerste delen van een Andante in Ddur
van Felix Mendelsohn Bartoldy ten gehore. En Geert Jan Pottjewijd besloot
deze feestelijke viering met Fuga in D van Christian Friedrich Ruppe en de
vrolijke Verjaarsmarsch van Hendrik Pieter Steenhuis.

Na het in ontvangst nemen van alle welgemeende felicitaties (naast bloemen,
wijn en oorkondes), beklom collega organist Andries Kamphof het orgel en zette
het magnifieke lied “Mijn Gebed” van D.C. Lewis in, met vocale bijdrage van ds.
Daan Bargerbos. Een mooi eerbetoon en prachtig sluitstuk van deze
gedenkwaardige herfstmiddag!
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Geert Jan Pottjewijd, Harro Kraal en Jans Vrieling (v.l.n.r.) onder het van
Oeckelenorgel in de Pancratiuskerk
(foto: M. Vellekoop-Lindeijer).

COLLECTEN

Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag Diaconie* | Kerkr. 3¢ col. |Doelen

28 € 274,35 | € 136,05 D: Fonds slachtofferhulp
september K: bijzondere erediensten

K: inrichting kerkgebouwen
3¢: lichtjesavond

5 oktober €114,15 | €91,10 |€82,90 |D: St. nabestaanden na zelfdoding

12 oktober € 126,- € 74,81 D: Wijdekerk
K: inrichting kerkgebouwen
19 oktober €93,70 €71,30 D: Werelddiaconaat Bangladesh

K: inrichting kerkgebouwen

* inclusief giften via de bankrekening.

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding
van “Collecte Diaconie”.

De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u
overmaken op de bankrekening van het college van
kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van
“Collecte CVK”. Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1¢ collecte voor de diaconie en de 2¢ voor
de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3¢ collecte toevoegen voor de
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk
geven.

Zondag 2 november: Verjaardagsfonds

Het is de gewoonte tijdens de gedachtenisdienst in Diever te collecteren voor
het Verjaardagsfonds, het lief- en leedpotje. Behalve door deze collecte wordt
dit potje gevuld met bijdragen die de wijkhoofden van jarige gemeenteleden
hebben ontvangen. Het potje wordt besteed aan attenties voor gemeenteleden
die in het ziekenhuis hebben gelegen, voor een bloemetje bij jubilea en voor
kerstattenties voor de oudere gemeenteleden.

Diaconaal uitgangscollecte op zondag 2 november: Save the Children

Samen met onze internationale collega’s bereiken we kinderen in ongeveer 110
landen op 4 continenten. Save the Children Nederland heeft programma’s in
ongeveer 32 landen. Waar we opkomen voor de meest kwetsbare kinderen. In



alles wat we doen staat ons één doel voor ogen: met onze structurele hulp én
onze noodhulp verbeteren we hun levensomstandigheden. Kinderen hebben
recht op veiligheid, gezondheid en onderwijs.

Zondag 9 november: Taizé Bangladesh

Sinds 1974 zijn de broeders van Taizé actief in Bangladesh. Zij focussen zich
vooral op hulp aan jongeren. Zij hebben scholen opgericht en helpen studenten
bij hun studie. Daarnaast trekken zij zich het lot aan van de armen en van
mensen met een beperking. Voor hen werd een Community Centre opgezet in
Mymensingh. Op het terrein van de broeders ontmoeten leerlingen van
middelbare scholen, arme vrouwen, studenten van de universiteit of
Koranscholen en straatkinderen elkaar.

Zondag 16 november: Chagos

Ons gezamenlijke project in Tanzania. Het Endulen ziekenhuis voor de Masai.
Dankzij onze steun kan dit ziekenhuis doorgaan met al hun zorg voor deze
mensen.

Zondag 23 november: Diaconaal Fonds Westerveld

Het fonds van de gezamenlijke diaconieén in Westerveld, voor de mensen die
net buiten de mogelijkheden vallen die geboden worden door de overheid.
Dikwijls worden de bedragen terugbetaald, als dat mogelijk is.

Zondag 30 november: Voedselbank

De Voedselbank Westerveld vormt samen met de voedselbanken van Meppel
en Hoogeveen de Voedselbank Zuid West Drenthe. Het uitgiftepunt van de
voedselpakketten bevindt zich in Havelte. De klanten ontvangen om de 2 weken
een pakket, waaruit een aantal complete maaltijden kan worden bereid. De
eigen voorraad is er dankzij inzamelingen die onder meer door de kerken in
Westerveld worden gehouden. In december wordt er samen met de
supermarkten een grote inzamelingsactie georganiseerd in de 4 grote dorpen
van Westerveld. De grootste hoeveelheid voedsel voor de voedselbanken wordt
verkregen vanuit het regionale distributiecentrum in Meppel. Daarnaast zijn
financiéle giften bijzonder welkom. Die worden o.a. gebruikt voor de vaste
lasten zoals de apparatuur, de vriezers en koeling, transportkosten en
onderhoud.

Lichtjesavond — samen herdenken, samen zijn.

Op vrijdag 21 november in de Nicolaaskerk in Dwingeloo bent u van harte
welkom bij de jaarlijkse Lichtjesavond. De avond begint om 19.00 uur.

Een avond om samen te komen, te herinneren, troost te vinden en stil te staan
bij onze dierbaren.

In de kerk branden talloze kaarsjes en ontvangt u een kaarsje om mee te nemen
in de stille wandeling naar de begraafplaats. Wanneer uw dierbare niet op onze
begraafplaats rust, kunt u het kaarsje plaatsen in het grote hart van licht. Na



afloop is er in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of
thee. ledereen is welkom!

Hulp gevraagd

Voor de voorbereidingen zijn extra handen altijd welkom. Wilt u helpen met het
klaarzetten of aansteken van de vele lichtijes kunt u contact opnemen met
Bertina Bruins, tel: 0630985502 Lege, schone potjes kunt u nog steeds
inleveren bij Corrie Wolters, Levimaat 72 of bij Bertina Bruins, Looweg 3.

Melding van ziekte en overlijden
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we
er aandacht aan kunnen besteden.
Kerkelijk afscheid
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met
een van de volgende personen:

Ds. D. Bargerbos

Drs. Mw. G. Kasper-Holwerda

Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884

Vervoer Diever-Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122.

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 26 november 2025 inleveren bij email:
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 5 december 2025 en 30 januari 2026.



mailto:mulder.annie@gmail.com

AGENDA

Datum Tijdstip Activiteit

4 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

5 november 10.00-11.30  Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
11 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
12 november 19.30-20.30 Meditatiebijeenkomst, Nicolaaskerk
14 november 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
18 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

19 november 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
21 november 19.00 Lichtjesavond, Nicolaaskerk

25 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
28 november 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk

2 december  13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

Koffiedrinken bij “De Brink”

Op zondag 9 november kunnen belangstellenden na de dienst in de
Nicolaaskerk weer samen een kopje koffie drinken in het “Grand Café De Brink”
waar voor ons in de serre is gereserveerd. We hopen dan weer op een mooie
opkomst en een gezellig samenzijn.

Bijbelleesrooster

zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

1 november

2 november
3 november
4 november
5 november
6 november
7 november
8 november

9 november

10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november

Coby en Jacomijn

Handelingen 20: 1-12

Handelingen 20: 13-24
Handelingen 20: 25-38
Psalm 76

Lucas 19: 1-10

Lucas 19: 11-28
Handelingen 21: 1-14
Handelingen 21: 15-26

Handelingen 21: 27-36
Handelingen 21: 37 — 22: 16
Handelingen 22: 17-29
Lucas 19: 41-48

Lucas 20: 1-8

Lucas 20: 9-19

Lucas 20: 20-26




zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november

23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november

30 november
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december

Lucas 20: 27-40
Lucas 20:41-21:4

Handelingen 22
Handelingen 23
Handelingen 23
Handelingen 24
Handelingen 24

Handelingen 24
Lucas 21: 5-19

130 -23: 11
1 12-22

1 23-35
:1-9

1 10-21

1 22-27

Lucas 21: 20-38

Handelingen 25
Handelingen 25
Handelingen 26
Handelingen 26

Psalm 85
Jesaja 1: 1-17
Jesaja 1: 18-31
Jesaja 2: 1-5
Psalm 126
Handelingen 27
Handelingen 27

1112
1 13-27
:1-18
1 19-32

1112
1 13-26



